
 

 

 

 

  

 

 

NIEUWSBRIEF - 2026 - WEEK 3 

 

Bij de zondag 

 

….. Jezus zei tegen de bedienden: “Vul de vaten 

met water”. Ze vulden ze tot de rand. 

Uit de Bijbellezing aanstaande zondag, Johannes 2 vers 7. 

 

God, die ons aan elkaar 

als wijn te drinken geeft, 

zendt op het feest die daar 

het zoet geheim van heeft: 

Hem die geheel ons zijn 

herschept, en zie ’t is goed, 

die water maakt tot wijn, 

vreugde in overvloed. 

 

 

1e collecte: Leprazending 

Mensen met lepra hebben een zeer slechte weerstand en 

horen tot de meest kwetsbaren. Door lepra vroeg op te sporen 

en te behandelen hopen we de besmetting te stoppen. 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Zondag 18 januari – Taizéviering – 

19.30 uur 

Donderdag 22 januari – 19.30 uur – 

Avond door gezamenlijke diaconieën 

Zaterdag 24 januari – 20.15 uur-  

Pubquiz 

Elke vrijdag – 10.00 uur - Stamtafel 

 

Collecten 

1e collecte: Leprazending (zie 

linkerkolom) 

2e collecte: Kerk 

3e collecte: Beheer Kerkelijke 

Gebouwen 

 

 

Liturgie 

18 januari 2026 – 10.00 uur – ds. Fini 

van Zoelen uit Hoogeveen 

Organist: Yvonne Schalk 

 

Liederen en schriftlezing  

Aanvangslied: Ps 19: 1, 2 - 3 

Kyriëgebed (met NLB 299b) 

Glorialied NLB 304: 1, 2, 3 

Gebed van de zondag 

Schriftlezing: Jesaja 62: 1 - 5  

Zingen: NLB 756: 1 - 5 

Schriftlezing: Johannes 2: 1 - 11 

Zingen: NLB 526: 1, 2, 3, 4 

Uitleg en verkondiging 

Zingen: Geloofslied: 793: 1, 2, 3 

Dank- en Voorbede (NLB 367d) en 

gaven 

Slotlied: 518: 1, 2, 3 

Zegen 

 

 

QR-codes collecten 

1e collecte 2e collecte 3e collecte 

https://qr1.ideal.nl/8a629877-04b3-4299-ab87-241c72a8ec07
https://qr1.ideal.nl/91820708-3e6e-4a11-8d23-c590d4763a28
https://qr1.ideal.nl/7ff91af2-df24-422a-90bc-ff97629a1dbb


 

Taizéviering op 18 januari – 19.30 uur 

Op zondagavond 18 januari vindt er weer een Taizéviering 

plaats in de ontmoetingsruimte. Het thema is “Licht”. In de 

viering wordt veel gezongen, afgewisseld met korte 

inspirerende teksten en stiltes. De liederen zijn kort en worden 

herhaald. Door de herhaling ontstaat er een rustige en 

meditatieve sfeer. Een kwartier voordat de viering begint, 

worden de liederen 

geoefend.  

Van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eten op zondag 

Zondag 2 februari kunt u weer komen genieten van een 

gezellige maaltijd.  

Na de koffie drinken we een aperitiefje en gaan we het buffet 

klaarmaken. Wat de pot schaft blijft een verrassing. 

U kunt zich nog opgeven. Bel met: Geert 0653333057 of Herma 

0613239751. 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

 

 

Ontmoetingskring 

Aanstaande zondag zal in onze kerk de ontmoetingskring weer 

bij elkaar komen. In verband met de veranderde begintijd in 

onze kerk in de zomermaanden, nu ook 10.00 uur, is 

afgesproken gedurende de wintermaanden de 

ontmoetingskring zoveel mogelijk in ons kerkgebouw te laten 

plaatsvinden. Dit voorkomt dat de deelnemers van de beide 

andere kerken, waar in de zomer de dienst om 09.30 uur 

begint, al arriveren terwijl bij ons de dienst nog gaande is en zij 

lang moeten wachten tot de groep compleet is. In de 

zomermaanden, waarbij de aanvangstijd van de diensten in 

alle drie kerken gelijk ligt, maken we dan meer gebruik van de 

beide andere kerkgebouwen.  

 

Dit ter informatie, zodat u op de hoogte bent van waarom de 

bijeenkomsten nu enkele maanden zo kort na elkaar in ons 

kerkgebouw  plaatsvinden.   

Martha van der Zwaag 

 

 

 

 

 

Kosters 

De dienstdoende kosters, Alex en 

Stijnie Scheper, zijn gedurende de 

komende  week bereikbaar onder 

telefoonnummer: 06 249 238  44 

 

Telefoonnummers 

Predikant 

ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10 

Kerkelijk werker 

Roelie Stevens: 06 45 74 17 99 

Scriba 

Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31 

 

Kopij nieuwsbrief 

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Nieuwsbrief lezen 

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 

lezen op onze website:  

https://www.deontmoetingskerk.nl/nie

uwsbrief 

 

Voor meer informatie zie de website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 
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Huispaaskaars 2026 

Net als in voorgaande jaren kunt u een huispaaskaars 

bestellen via de Ontmoetingskerk. Deze huispaaskaarsen 

hebben hetzelfde motief als de nieuwe grote paaskaars in de 

kerk. 

 

Dit jaar ziet u  een afbeelding van Ichtus, het Griekse woord 

voor vis. De beginletters van Jezus Christus, Zoon van God en 

Redder vormen in het Grieks het woord ICHTHUS Daarboven 

staat de Griekse letters Alpha en Omega.  Alfa en Omega zijn 

de eerste en de laatste letter van het klassieke Griekse 

alfabet.  In Openbaring 2:8 wordt Jezus aangeduid als "de 

Eerste en de Laatste".  

 

Tijdens de dienst op Paasmorgen worden de huispaaskaarsen 

aangestoken aan de grote paaskaars en daarna staan de 

bestelde kaarsen voor u klaar in de consistorie. 

 

De kaarsen zijn 30 cm hoog en kosten 31 euro. U kunt uw 

bestelling tot uiterlijk 29 januari a.s. doorgeven aan Fennie 

Veuger: fennieveuger@gmail.com. 

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op 

rekeningnummer IBAN NL92 RABO 0376200774 t.n.v. 

Ontmoetingskerk Zuidwolde, onder vermelding van: 

huispaaskaars 2026 en uw naam. 

 

 

Deel je Tafel – 25 januari 

Zondag 25 januari 2026 is er de tweede ‘Deel je Tafel’  van dit 

seizoen. De laatste bijeenkomst in november was weer een 

bijzondere, fijne ontmoeting.  

De opzet is dat iedereen iets te eten meeneemt voor de lunch, 

die we samen gebruiken. U kunt dan praten met ex-

vluchtelingen die in Zuidwolde wonen. Maar ook met de 

vluchtelingen die tijdelijk worden opgevangen op drie locaties 

in Zuidwolde. 

In verband met de voorbereidingen, is opgave noodzakelijk.  

Tot uiterlijk woensdag 21 januari 2026 is dit mogelijk. 

Zijn er vragen, dan kunt u hiervoor Mart Krook bellen. (0528-

372673)  

Mailen kan ook via deeljetafel@outlook.com  

 

hartelijke groeten,  

Francien, Marian, Suzanne, Geert en Mart 
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Weer even mens voelen 

Because we Carry komt in actie en wij helpen weer mee! 

Als je het zwaar hebt, is het fijn iets te krijgen waardoor je je 

weer mens voelt.  

Dat gunnen we iedereen, ook de vrouwen in Nederlandse 

opvanglocaties! 

 

Wat gaan wij doen? 

Een goedgevulde, fijne toilettas samenstellen, met 5 – 7  

lekkere verzorgingsproducten, zoals shampoo, douchegel, deo, 

crème, tandenborstel of bodylotion. 

 

Wat kunt u doen? 

Om mooie, gelijkwaardige toilettassen te vullen, vragen we 

deze keer GÉÉN SPULLEN,  

maar om een DONATIE via de bijgaande QR – code, 

 

Wat kunt u doen? 

Om mooie, gelijkwaardige toilettassen te vullen, vragen we 

deze keer GÉÉN SPULLEN,  

maar om een DONATIE via de bijgaande QR – code, 

 T/M MAANDAG 26 JANUARI A.S. 

Daarvan kopen wij dan de spullen en maken er iets moois van! 

 

Alvast bedankt, 

Aleida, Bernice, Betty, Marian en Yvonne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week van gebed: 19 t/m 23 januari 

De drie kerken in ons dorp nodigen u van harte uit voor de 

bijeenkomsten in de week van gebed, een jaarlijks 

terugkerende week waarin miljoenen christenen over de hele 

wereld samen bidden. We doen dit om te laten zien dat we 

verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijkertijd tonen we 

onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door te 

bidden voor wat er dichtbij en ver weg gebeurt.  

 

De bijeenkomsten bestaan uit een korte liturgie met enkele 

Bijbellezingen, liederen en gebed.  

Op de flyer is te zien wanneer de bijeenkomst in welke kerk 

plaatsvindt. De aanvangstijd is steeds 19.00 uur. 

 

Mede namens de organisatie van de beide andere kerken, 

Martha van der Zwaag 
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Bezinning en ontmoeting 

Donderdag 22 januari is er in 'Het Anker' een avond, 

georganiseerd door de gezamenlijke diaconieën. Er wordt 

verslag gedaan van het afgelopen jaar en het nieuwe 

jaardoel wordt bekendgemaakt. Aanvang 19.30 uur. 

 

Zaterdag 24 januari is er weer de Pubquiz. De opbrengst gaat 

naar een goed doel. Aanvang 20.15 uur. 

 

U bent voor alle ontmoetingsmomenten van harte 

uitgenodigd! 

 

 

Actie kerkbalans 

In januari wordt de Actie Kerk-
balans 2026 gehouden. Tijdens de 
actieperiode, van zaterdag 10 

januari tot zondag 25 januari 2026 
ontvangen de leden van de 
Ontmoetingskerk, een brief waarin 

we u om een toezegging van uw financiële bijdrage 
voor 2026 vragen. 

De kerk is voor veel mensen en op tal van manieren 

van betekenis. We komen er samen om te ontmoeten, 
te bidden, te vieren en te rouwen, om te zingen en te 
luisteren. 

Ook in 2026 willen we samen kerk-zijn en naar elkaar 
omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping 
en ontmoeting zoeken en uitnodigend zijn voor jonge 

mensen die hun leven nog voor zich hebben. 

Dankzij uw bijdragen kunnen we als Ontmoetingskerk 
van waarde blijven voor al onze leden en voor de 

samenleving. 

Mogen we ook in 2026 weer op u rekenen? 

 
 

Blijven liggen na kerstmarkt….. (zie ook foto’s ) 

In de kerk zijn spullen blijven liggen na de kerstmarkt. 

Taartvormen, borden, en ook al langer geleden, mutsen en een 

pet. Wie o wie mist deze voorwerpen? 

Ze liggen onder de bar en vraag anders Herma even. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arie de Lange 



 

Gemeentegesprek over de toekomst van onze 

gemeente 

Het is bijna zover: op 12 februari gaat de pastorie over in 

andere handen. De kerkenraad besloot tot verkoop van de 

pastorie na een goed gesprek met de gemeente. En we 

beloofden daarbij de gemeente te betrekken bij het 

vervolggesprek over de vraag die bij dit besluit in verschillende 

hoofden opdook: wat doen we met de opbrengst?  

 

Naar aanleiding van die vraag organiseert de kerkenraad nu 

een gemeentegesprek. 

over onze visie op de toekomst van de gemeente van de 

Ontmoetingskerk. Die visie zou moeten helpen bij het maken 

van keuzes: waar zetten we de komende tijd op in, qua 

mensen en middelen? Op welke manier willen we investeren in 

onze gemeente? 

 

Naast deze directe aanleiding voor dit gesprek - de verkoop 

van de pastorie - zijn er nog een aantal onderliggende vragen 

en ideeën die vragen om een visie op de nabije toekomst van 

onze gemeente. Ook die willen we graag meenemen in dit 

gemeentegesprek.  

We hebben voor dit gesprek drie avonden gepland, die op 

elkaar voortbouwen. Het zou dus fijn zijn als u zoveel mogelijk 

al deze bijeenkomsten aanwezig zou willen zijn. Daarom geven 

we de data nu vast aan u door. 

 

Maandag 9 februari: we leggen de basis voor de visie. Waar 

staan we nu, hoe zien we onszelf, en hoe zien we onszelf over 

5-10 jaar? In welke richting willen we ons ontwikkelen? 

Woensdag 4 maart: we verkennen met elkaar een aantal 

mogelijkheden.  

• investeren in de kerk als gemeenschap, in mensen en 

menskracht, in zelfredzaamheid; 

• investeren in ons huis, in ons gebouw, en daarmee ook in 

onszelf; 

• we doen het allebei, en onderzoeken ook verschillende 

vormen van samenwerking. 

Dinsdag 21 april: richting bepalen. We leggen de opbrengst 

van de eerste en de tweede bijeenkomst naast elkaar. Wat 

tekent zich dan af? 

 

Ook de jeugd zal de komende periode op een creatieve manier 

met het onderwerp aan de slag gaan.  

 

Op zondag 14 juni na de dienst hopen we dan de uitkomst te 

presenteren, in de vorm van een gemeenschappelijk scenario. 

Wat gaan we nu doen? 

We hopen op uw inbreng bij dit gemeentegesprek! 

 

Els Deenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Een andere plek – durft u het aan? 

Veel mensen in de kerk hebben een ‘eigen’ plekje. Een plekje 

waar ze op zondag als vanzelf heenlopen, een plekje dat 

vertrouwd voelt. Als er bij een bijzondere dienst toevallig een 

keer een ander op dat plekje zit, is dat geen probleem. Want zo 

‘eigen’ is dat plekje nu ook weer niet. Maar toch... 

Wat opvalt, is dat veel mensen hun plekje in een van de 

zijvakken hebben gevonden. Een beetje net zoals je vroeger 

aan het begin van het schooljaar in je nieuwe klas liever niet 

vooraan in de middelste rij ging zitten, vlak voor de juf, maar 

liefst ergens achterin of aan de zijkant.  

Ook ik ben in de Ontmoetingskerk aan de zijkant begonnen. 

De eerste keer onopvallend binnengeschoven en gauw gaan 

zitten, en daar steeds weer teruggekeerd. Tot ik een keer 

voorging, en steeds tegen een leeg midden zat aan te kijken. 

Daarna was er even een moedige stap voor nodig, maar 

sindsdien zit ik bewust in het middenvak.  

 

Waarom begin ik hierover? Omdat we van verschillende 

mensen horen dat ze het zo jammer vinden dat het midden 

van onze kerkzaal vaak zo leeg is. Voor mensen die thuis de 

dienst meemaken voelt het soms eenzaam, dat ze zo weinig 

gemeenteleden zien. Het beamerteam vindt het niet leuk een 

vrijwel lege kerkzaal in beeld te hebben, terwijl de zijvakken 

goed gevuld zijn. En ook onze organist vertelde onlangs dat het 

veel makkelijker is de gemeentezang te begeleiden als er meer 

mensen in het middenvak zitten; dan hoort hij ons beter.  

 

Daarom een vraag aan u: als u uw vaste plekje in een van de 

zijvakken heeft, zou u dan eens willen overwegen om ook eens 

in het midden te gaan zitten? Ja, dat voelt best een beetje 

vreemd, net als wanneer je thuis ineens op een andere stoel 

aan de tafel gaat zitten. En je hebt misschien ook wel andere 

buren. Maar toch: voor de mensen die thuis de dienst 

meemaken, voor de voorganger, voor het begeleiden van de 

gemeentezang - probeer het eens, en houdt het een poosje 

vol. Misschien voelt dat plekje dan op den duur ook wel weer 

vertrouwd. Of vind je het juist leuk om elke keer een andere 

buur te zoeken. Durft u het aan? We gaan het zien! 

 

Els Deenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


